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Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van ons hebben laten horen, maar dat wil 

niet zeggen dat we stil hebben gezeten. De oproep voor een vrijwilligersreis naar Maher 

heeft geresulteerd in het feit dat Gerrit en Menno in januari met zeven vrienden naar 

India vertrekken om twee weken lang vrijwilligerswerk te verrichten op Maher. Het is de 

eerste keer in de korte geschiedenis van onze stichting dat we een reis als deze 

organiseren en dus extra spannend voor iedereen. De voorbereidingen zijn in volle gang 

en iedereen is erg enthousiast. Hou in januari onze Facebookpagina goed in de gaten. 

We gaan proberen om iedere dag verslag te doen van onze avonturen! 

 

Natuurlijk is het de bedoeling dat de reizigers zich ook gaan bezighouden met de 

bewoners van Maher. Iedereen is blij met een beetje aandacht dus is bezoek altijd 

welkom. In principe is er van alles te koop in het dorp bij Maher, maar het zou heel fijn 

zijn als de groep speelgoed mee zou kunnen nemen dat geschikt is voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Heb je daar ideeën over, of ken je iemand die daar 

mogelijk een bijdrage aan zou kunnen leveren, neem dan contact op met Gerrit of 

Menno via ons mailadres. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decemberactie 

Ook dit jaar willen we de kinderen van Maher graag mee laten delen in onze 

decemberfeesten. Vorig jaar was de handdoekenactie een groot succes, het leverde 1000 

nieuwe handdoeken voor Maher op! Wellicht kunnen we dat bedrag dit jaar evenaren.  

Sr. Lucy liet ons weten dat we de inmiddels 830 kinderen, 300 vrouwen en 22 mannen 

die op Maher wonen een groot plezier doen met nieuwe dekens voor het naderende frisse 

seizoen. Als je een extra gift naar ons overmaakt o.v.v. dekens voor Maher dan kun je er 

van op aan dat het geld daaraan wordt besteed. 

 

Hoe word ik vriend? 

Vanaf € 10,-  per jaar ben je Vriend van Maher en krijg je 2 x per jaar de nieuwsbrief. 

Uiteraard worden ook losse giften zeer gewaardeerd. 

Stuur ons een mailtje, de kinderen van Maher heten je graag welkom! 

 

 
 
De	  Dag	  van	  het	  Kind	  2014	  

Op	  15	  november	  werd	  in	  Vadhu	  Budruk	  de	  dag	  van	  het	  kind	  gevierd	  met	  een	  fantastisch	  

programma	  voor	  zo’n	  2000	  (!)	  kinderen.	  Even	  dreigde	  het	  mis	  te	  gaan	  vanwege	  een	  

dikke	  regenbui	  in	  de	  ochtend,	  maar	  na	  een	  paar	  uur	  klaarde	  het	  op	  en	  kon	  het	  feest	  

beginnen.	  Het	  programma	  bestond	  uit	  de	  distributie	  van	  voedsel	  op	  de	  Marathi	  Medium	  

School,	  een	  bijeenkomst	  over	  de	  rechten	  van	  het	  kind,	  een	  toneelstuk	  opgevoerd	  door	  

de	  kinderen	  van	  Puna	  ,	  een	  magische	  show	  en	  nog	  veel	  meer.	  Kortom,	  een	  

onvergetelijke	  dag	  voor	  alle	  aanwezigen!	  

 


